
jij
Jij bent mijn ogen mijn oren voor mij

Bent het zien en het horen voor mij, ja dat ben jij
Jij bent mijn trekhaak en ik ben jouw kar

Jij bent alles mijn kruk aan de bar, ja dat ben jij

En vannacht met zo’n honger en dorst allebei
Kom jij want het lampje van mijn koelkast dat ben jij

Jij bent mijn ogen mijn oren voor mij
Bent het zien en het horen voor mij, ja dat ben jij

Wat moet ik toch zonder jou doen
Wil bij jou zijn in ieder seizoen 

Door de velden van liefde loop ik hier hand in hand met jou alleen
Je zegt weet je dat nog van toen

Het begin dat begon met die zoen
Onder de oude plataan in ut licht van de zon die scheen 

Ik zei toen

Jij bent mijn ogen mijn oren voor mij
Bent het zien en het horen voor mij, ja dat ben jij

Jij bent mijn zeilboot en ik ben jouw mast
Het baken als de storm mij verrast, ja dat ben jij
En vannacht heel teder een kus op je dij kom jij

Want het straaltje uit mijn douchekop, dat ben jij

Jij bent mijn ogen, mijn oren voor mij
Bent het zien en het horen voor mij, ja dat ben jij

En vannacht met passie en liefde voor mij kom jij
Als slagroom geklopt uit de mixer, dat ben jij

Jij bent mijn ogen mijn oren voor mij
Bent het zien en het horen voor mij, ja dat ben jij


